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Onwetendheid omtrent het Werkelijke



Avidyā, onwetendheid omtrent het Werkelijke, is de oorsprong van die 
dingen die erna worden genoemd, of ze zich nu bevinden in 
sluimerende, ijle, afwisselende of uitgebreide toestand.

YS II.4



Avidyā is respectievelijk het niet-eeuwige, het onzuivere, het boze, en 
het niet-Zelf te houden voor het eeuwige, zuivere, het goede en het 
Ātman.

YS II.5



Deze Sūtra geeft twee belangrijke feiten omtrent de aard van de Kleśa’s 
[obstructies].

Avidyā is de grondoorzaak van de andere vier Kleśa’s, die op hun beurt 
alle ellende van het menselijk leven teweegbrengen.

Commentaar bij YS II.4 (1)



Hoe kan Ātmā, dat eeuwig vrij en zichzelf genoeg is, ertoe gebracht 
worden om de beperkingen te aanvaarden die betrokken zijn bij de 
associatie met de materie? 

Door het de kennis te ontnemen, of liever gezegd, het besef van zijn 
eeuwige en zichzelf genoeg-zijnde aard.

Commentaar bij YS II.5 (2)



Dit wegnemen van de kennis omtrent zijn ware aard, waardoor het 
verwikkeld raakt in de cyclus van de evolutie, wordt teweeggebracht 
door een transcendente kracht die inherent is aan de Allerhoogste 
Werkelijkheid en die Māyā, of de Grote Begoocheling of Illusie, wordt 
genoemd.

Commentaar bij YS II.5 (3)



Tengevolge van de illusie waarin het bewustzijn verstrikt raakt, begint 
het zich te identificeren met de materie waarmee het geassocieerd 
raakt. 

Deze identificatie wordt steeds sterker naarmate het bewustzijn dieper 
in de materie neerdaalt, totdat het keerpunt wordt bereikt en de 
opgang in tegengestelde richting begint. 

Commentaar bij YS II.5 (4)



De benaming Avidyā slaat op dit fundamentele gemis aan kennis 
omtrent de Ware aard, beginnend met de evolutie-cyclus, 
teweeggebracht door de kracht van Māyā en eindigend met het 
verkrijgen van de Bevrijding in Kaivalya.

Commentaar bij YS II.5 (5)



Deze afwezigheid van besef omtrent onze ware aard mondt uit in het 
onvermogen om onderscheid te zien tussen het eeuwige, zuivere, zalige 
Zelf en het niet-eeuwige, onzuivere en lijdende niet-Zelf.

Commentaar bij YS II.5 (6)



Deze afwezigheid van besef omtrent onze ware aard mondt uit in het 
onvermogen om onderscheid te zien tussen het eeuwige, zuivere, zalige 
Zelf en het niet-eeuwige, onzuivere en lijdende niet-Zelf.

Commentaar bij YS II.5 (6)



De Kleśa’s









Asmitā is de identiteit of dooreenmengeling, als het ware, van de kracht 
van het bewustzijn (Puruṣa) met de kracht van het waarnemen 
(Buddhi).

YS II.6



Die aantrekkelijkheid, die samengaat met vreugde, is Rāga.

YS II.7



Die afkeer, die met pijn samengaat, is Dveśa.

YS II.8



Abhiniveśa is de krachtige begeerte om in leven te blijven, die zelfs de 
geleerden (of de wijzen) beheerst.

YS II.9



Hun werkzame modificaties (wijzigingen) moeten door meditatie 
worden stilgelegd.

YS II.11



Het reservoir van Karma’s welke geworteld zijn in Kleśa’s brengt allerlei 
ervaringen in dit leven en in volgende levens.

YS II.12


