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Karma, reïncarnatie 

en de

ontwikkeling van de mens



Karma's zijn noch wit, noch zwart (noch goed, noch slecht) waar het 
Yogi's betreft, waar het anderen betreft zijn ze van drieërlei aard.

YS IV.7



Zwart en wit beschrijven duidelijk de twee soorten Karma's die 
onaangename en aangename vruchten voortbrengen, waarover II.14 
het heeft. 

De derde soort van Karma's zijn die, welke van gemengde aard zijn. Vele 
handelingen die wij verrichten, bijvoorbeeld, hebben een verschillende 
uitwerking op verschillende mensen. Sommige doen hen goed, andere 
schaden hen en bijgevolg brengen ze Karma's van gemengde aard 
teweeg.

Commentaar bij YS IV.7 (1)



[...] met het doel om te laten zien hoe de Yogi los kan komen van de 
Karmaśaya – het voertuig van Karma – dat de opgezamelde Saṃskāra’s 
[zaden van eerdere ervaringen] van alle vorige levens bevat en de ziel 
aan het rad van geboorte en dood bindt.

Commentaar bij YS IV.7 (2)



Tenzij en totdat al deze Saṃskāra’s vernietigd zijn of onwerkzaam zijn 
gemaakt, is bevrijding uit de gebondenheid aan Prakṛti [stof, materie] 
niet mogelijk, ook al kan de Yogi een gevorderde staat van verlichting 
hebben bereikt. De kracht van zijn Saṃskāra’s zal hem telkens weer 
hierheen terugtrekken en verhinderen dat hij zijn uiteindelijke doel 
bereikt.

Commentaar bij YS IV.7 (3)



Het woord Yogi in deze Sūtra betekent niet alleen iemand die Yoga 
beoefent, maar ook iemand die de techniek van Niṣhkāma Karma 
[karmaloos handelen, zonder begeerte] heeft geleerd. Hij verricht al zijn 
handelingen in een staat van verbondenheid met Īśvara [God] en brengt 
daardoor geen persoonlijk Karma voort.

Commentaar bij YS IV.7 (4)



Wij verrichten onze handelingen in een toestand van vereenzelviging 
met ons ego [hier het lagere ego], dat de vervulling van zijn eigen 
begeerten zoekt en daarvan natuurlijk de vruchten plukt in de vorm van 
aangename of onaangename ervaringen.

Commentaar bij YS IV.7 (5)



Als iemand zich volledig kan losmaken van zijn ego en handelingen 
verricht in een toestand van volledige identificatie met de Allerhoogste 
Geest, die door zijn ‘ik’ heen werkt, worden zulke handelingen 
Niṣhkāma (zonder begeerte) genoemd. Het brengt van nature geen 
enkel persoonlijk Karma voort en bijgevolg brengt het die persoon geen 
vruchten.

Commentaar bij YS IV.7 (6)



Hij houdt op nieuwe Saṃskāra’s toe te voegen aan de vergaarde 
voorraad, maar er is al een ontzaglijk aantal Saṃskāra’s in zijn 
Karmaśaya, die vernietigd moeten worden, voordat de Bevrijding wordt 
verkregen.

Commentaar bij YS IV.7 (7)



Het is daarom normaal dat de uitputting van zijn Karma's die hem aan 
andere zielen binden, een langdurig proces is dat zich wellicht over vele 
levens uitstrekt.
[...]
En dat vergt vanzelfsprekend tijd en een wijs en zorgvuldig gebruik van 
middelen tot zijn doel.

Commentaar bij YS IV.7 (8)



Theosofisch Mensbeeld
en

Causaal Lichaam























Wanneer de geest die toestand bereikt heeft, wat Samâdhi genoemd 
wordt - volmaakte concentratie, bovenbewustzijn - gaat hij buiten de 
grenzen der rede, en komt van aangezicht tot aangezicht met feiten, die 
noch instinct noch de rede ooit kunnen weten. 
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